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De Entertainment Groep in opdracht

van De Rimboe/Woeste Hoogte

Het land Het Woeste Woud is een prachtig land waar altijd wel iets spannends
aan de hand is. Onze bossen zitten namelijk vol avontuur. Heb jij de bossen al
ontdekt en onze bekendste inwoners al ontmoet? Sjef de Boswachter, mevrouw
Berkenboom of misschien wel Coen en Toet en hun nichtje Sproet? Niet? Dan
wordt dit de hoogste tijd, want het is de hoogste tijd voor een nieuw avontuur. 

De dieren in het bos zijn helemaal in paniek. En ook Sjef de boswachter staat te
trillen op zijn benen. Hij denkt namelijk gezien te hebben wat de dieren zo bang
heeft gemaakt. Het is de Zwarte Draak. Je weet wel, zo’n vuurspuwende
gigantische enge dino gemixt met een vogel! Een echte draak. Maar wat doet die
nu in het bos? Dit moeten we uitzoeken! Tot op de bodem. En wel direct. 

En als we dan nog niet genoeg uitdagingen hebben gehad, dan gaan we in het
weekend gewoon nog even lekker door tijdens De Ultieme uitdaging. Ben jij
dapper, sterk en stoer genoeg om met ons mee te gaan tijdens al deze avonturen?
We zien je snel. Zin in

Belangrijk: 
Activiteiten vinden in principe plaats in of bij De Hangout. Deze vind je naast
restaurant De Kleine Trek (Woeste Hoogte). 
Verblijf je op De Rimboe en wil je graag samen naar De Hangout lopen?
Ongeveer 5 minuten voor elke activiteit haalt 1 van de bosvrienden je op bij de
centrale receptie. 
Deelname is vrijwillig. De bosvrienden ontfermen zich over de kinderen, maar
zijn geen oppas. Kinderen mogen komen en gaan wanneer zij willen. 
Bij activiteiten met een foto-pictogram kunnen foto's worden gemaakt die
worden gebruikt voor promotie- en marketingdoeleinden. 
Bij slecht weer of onvoldoende deelname kan besloten worden een
vervangend programma aan te bieden of de activiteit te annuleren.
Ouders zijn altijd welkom, maar soms is het leuker voor het kind om af en toe
even te komen kijken dan er de hele activiteit bij te blijven. 

De halve groene maan &
Moedige waterdragers

De Avonturenmakers
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

van het land Het Woeste Woud

28 juli t/m 03 augustus 

Belevenisvol kinderentertainment



14.30 - 15.30 uur
De bostocht

Trek je wandelschoenen aan. Wat
zullen we ontdekken?

14.30 - 15.30 uur
Kaart vol geheimen

Er zit maar 1 ding  op. We zullen de
waarheid moeten achterhalen

17.30 - 18.00 uur
't Grote bostheater

Ontdek alle verhalen over het land en
haar inwoners tijdens een vertelling

17.30- 18.00 uur
Groeten uit 't bos

De bosvrienden komen even bij jouw
langs om kennis te maken

Dinsdag 29 juli Woensdag 30 juli Donderdag 31 juliMaandag 28 juli
De halve groene maan De halve groene maan De halve groene maan De halve groene maan

11.00 - 11.45 uur
De Knutselfananten

Kom je eigen woudscepter maken!
Iets anders mag natuurlijk ook

17.30 - 18.00 uur
De bostotem

We zullen al onze krachten moeten
bundelen

Zaterdag 02 augustus
11.00 - 11.45: Groeten uit 't bos

14.30- 15.30: Veld vol spellen

De Bosvrienden komen even bij jouw
huisje langs om kennis te maken

11.00 - 11.45: De Knutselfanaten

14.30 - 15.30: Het waterparcours

Kom lekker knutselen en maak waar je
zin in hebt

De moedige waterdragers Zondag 03 augustus De moedige waterdragers

Speel jij de spellen met ons mee? Al het water moet naar de overkant

17.30 - 18.00: 't Grote bostheater

Een vermakelijk verhaal voor jong en
oud over het land en haar inwoners

14.30 - 15.30 uur
Veld vol spellen

We doen lekker verschillende spellen
met elkaar. Doe jij mee?

17.30 - 18.00 uur
Het Bosorakel 2.0

Het orakel is eruit. Dit belooft een
super spannend avontuur te worden

11.00 - 11.45 uur
De Knutselfananten

Kom je eigen grondflappers maken!
Iets anders mag natuurlijk ook

17.30 - 18.00 uur
Knuffelende bosdieren

Voor de allerkleinsten komt het liefste
hert langs voor een knuffel

14.30 - 15.30 uur
Stoer | Dapper | Sterk
Dit wordt een uitdaging

17.30 - 18.00: Het watergevecht

Het hoogtepunt van het jaarlijkse
waterfeest 


